
 

  

Liturgie voor de eredienst op zondag  4 januari 2026 om 09:30 in de Oude Kerk. 

Voorganger: ds. H.I. Methorst 

 

Zingen: Psalm 57 (Oude Berijming) 

6 Waak op, mijn eer, waakt op, mijn harp en luit. 

Mijn zanglust streeft den dageraad vooruit 

'k Zal onder al de volken, HEER, U prijzen. 

Mijn psalmgezang zal, bij cimbaal en fluit, 

Uw Naam alom de plechtigst' eer bewijzen. 

 

7 Uw goedheid, HEER, is groot en hemelhoog 

Uw waarheid reikt tot aan den wolkenboog. 

Verhef U dan ver boven 's hemels kringen 

Uw eer versprei' haar luister in elks oog 

Laat ieder die door heel de wereld zingen. 

 

Stil gebed 

Votum en Groet 

 

Zingen: Psalm 84 (Oude Berijming) 

3 Welzalig hij, die al zijn kracht 

En hulp alleen van U verwacht, 

Die kiest de welgebaande wegen. 

Steekt hem de hete middagzon 

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, 

En stort op hen een milden regen, 

Een regen, die hen overdekt, 

Verkwikt en hun tot zegen strekt. 

 

6 Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 

Is 't allen tijd een zon en schild. 

Hij zal genaad' en ere geven 

Hij zal hun 't goede niet in nood 

Onthouden, zelfs niet in de dood, 

Die in oprechtheid voor Hem leven. 

Welzalig, HEER, die op U bouwt, 

En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Lezing van de Wet 

 

Zingen: Psalm 112 (Weerklank) 

1 God zij geloofd en hoog geprezen. 

Welzalig die de HERE vrezen. 

Wie in zijn hart Gods wet bewaarde, 

zijn nageslacht is groot op aarde. 

Wie vrolijk voortgaat op Gods wegen, 

be rft een overvloed van zegen. 

 

Gebed om de opening van het Woord 



 

Schriftlezing: Exodus 23 vers 20 - 25 De leiding van God 
20 Zie, Ik zend een Engel voor u uit om over u te waken op de weg en u te brengen naar de plaats die Ik 

gereedgemaakt heb. 
21 Wees op uw hoede voor Zijn aangezicht en luister naar Zijn stem. Verbitter Hem niet, want Hij zal uw 

overtredingen niet vergeven, omdat Mijn Naam in het binnenste van Hem is. 
22 Maar als u aandachtig naar Zijn stem luistert en alles doet wat Ik spreken zal, zal Ik de vijand van uw 

vijanden zijn en de tegenstander van hen die u in het nauw brengen. 
23 Mijn Engel zal namelijk vóór u uit gaan en u brengen bij de Amorieten en de Hethieten en de 

Ferezieten en de Kanaänieten en de Hevieten en de Jebusieten, en Ik zal hen uitroeien. 
24 U mag zich voor hun goden niet neerbuigen en ze niet dienen. U mag niet doen overeenkomstig hun 

werken. Voorzeker, u moet ze volledig omverhalen en hun gewijde stenen helemaal in stukken slaan. 
25 U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. Ik zal ziekte uit uw 

midden doen wijken. 

 

Schriftlezing: Maleachi 3 vers 1 - 4 Profetie over de zending van Johannes de Doper 

en de komst van Christus 
1 Zie, Ik zend Mijn engel, 

die voor Mij de weg bereiden zal. 

Plotseling zal naar Zijn tempel komen 

die Heere Die u aan het zoeken bent, 

de Engel van het verbond, 

in Wie u uw vreugde vindt. 

Zie, Hij komt, 

zegt de HEERE van de legermachten. 
2 Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? 

Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? 

Want Hij is als vuur van een edelsmid, 

en als zeep van de blekers. 
3 Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: 

Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. 

Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid. 
4 Dan zal het graanoffer van Juda en Jeruzalem 

voor de HEERE aangenaam zijn, 

zoals in de dagen van oude tijden af, 

zoals in vroegere jaren. 

 

Schriftlezing: Markus 1 vers 1 - 8 Johannes de Doper 
1 Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. 
2 Het is zoals er geschreven staat in de profeten: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U 

uit Uw weg gereed zal maken, 
3 en: De stem van iemand die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden 

recht. 
4 Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. 



5 En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit; en zij werden allen door 

hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. 
6 En Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel, en hij at sprinkhanen 

en wilde honing. 
7 En hij predikte en zei: Na mij komt Hij Die sterker is dan ik, bij Wie ik het niet waard ben neer te bukken 

en de riem van Zijn sandalen los te maken. 
8 Ik heb u wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest. 

 

Zingen: Psalm 119 (Oude Berijming) 

53 Uw woord is mij een lamp voor mijnen voet, 

Mijn pad ten licht, om 't donker op te klaren. 

Ik zwoer, en zal dit met een blij gemoed 

Bevestigen, in al mijn levensjaren, 

Dat ik Uw wet, die heilig is en goed, 

Door Uw gena bestendig zal bewaren. 

 

Prediking 

 

Zingen: Weerklank 269 (Liederen bij Kerk en Koninkrijk) 

1 Roep uit aan alle stranden, 

verbreid van oord tot oord, 

verkondig alle landen 

het Evangeliewoord, 

het Evangeliewoord. 

 

4 De doven moeten horen, 

d' onkundigen verstaan, 

de blinden 't heillicht gloren, 

de kreup'len leren gaan, 

de kreup'len leren gaan! 

 

5 De treurenden vergeten 

hun leed en droefenis, 

en al wat arm is, weten 

dat daar een Heiland is, 

dat daar een Heiland is! 

 

6 Roept uit aan alle stranden, 

verbreidt van oord tot oord, 

verkondigt alle landen 

het Evangeliewoord, 

het Evangeliewoord. 

 

Dankgebed en Voorbeden 

 

Inzameling van de gaven 

 

Zingen: Psalm 86 (Oude Berijming) 

5 Al de heidnen door Uw handen 

Voortgebracht in alle landen, 

Zullen tot U komen, HEER, 

Bukken voor Uw aanschijn neer, 

En Uw Naam ter ere leven. 

Gij zijt groot en hoog verheven 

Gij doet duizend wonderheen: 

Gij zijt God, ja Gij alleen. 

6 Leer mij naar Uw wil te handlen, 

'k Zal dan in Uw waarheid wandlen 

Neig mijn hart, en voeg het saam, 

Tot de vrees van Uwen Naam. 

HEER, mijn God, ik zal U loven, 

Heffen 't ganse hart naar boven 

'k Zal Uw Naam en majesteit 

eren tot in eeuwigheid. 



  

Zegen 

 

 


